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Otterlo
ean, ofwel Hans Arp

(1886-1966) is een reus
in de moderne kunst
van de twintigste
eeuw. De expositie van
zijn werk, Arp, The Poetry of
Forms, die zaterdag opentin het
Kroller-Miiller Museum in Ot-
terlo, is kwalitatief gezien dan
ook een reusachtige expositie.
Het is des te opvallender hoe
speels en bijna bescheiden het
werk zelf'is.
In de beeldentuin van het Krol-
ler-Miiller Museum staat al de-
cennialang een goudkleurig, ab-
stract bronzen beeld van Jean
Arp: Wolkenherder. Een afbeel-
ding van de sculptuur staat ook
afgedrukt in een cursusboek voor
jonge basisschoolkinderen. Elke
keer als er weer zo’n bus met

kleintjes wordt losgelaten in de
beeldentuin, herkennen ze het
beeld meteen. Ze rennen ernaar
toe, om het innig te omhelzen. Ja,
ditis hun beeld: een vrolijke,
lieve Barbapapa van goud.

De beelden binnen in de expo-
sitie staan nadrukkelijk in glazen
kasten, want ook volwassenen
voelen vaak de instinctieve nei-
ging eraan te zitten. Arps sculp-
turen zijn abstract, maar het is
alsof ze van nature gegroeid zijn,
en echtleven. Je wilt ze aaien en
betasten, of er eentje meenemen,
als huisdier. Ook Arps schilde-
rijen, collages en wandreliéfs zijn
abstract, maar hebben eveneens
een hoge aaibaarheidsfactor.

Elzas

Jean Arp werd in 1886 geboren in
Straatsburgin de Elzas, in een
tijd dat het gebied nog Duits was.
De Elzas heeft zowel een Duitse

als een Franse geschiedenis en
werd na de Eerste Wereldoorlog
definitief Frans. Arp, een kind
met Duitse en Franse voorouders,
werd uiteindelijk ook Frans, ging
in Parijs wonen en noemde zich
voortaan Jean in plaats van Hans,
alhoewel hij zichzelf nog vaak als
‘Hans’ aanduidde. Arp was be-
halve beeldend kunstenaar ook
een gerespecteerd dichter. Hij
schreef zowel in het Frans alsin
het Duits.

Door van jongs af aan te hebben
geleefd met verschillende cultu-
ren, talen en identiteiten, ont-
stond vanzelf Arps interesse in de
meerduidigheid van de werke-
lijkheid. Dat vertaalde zich zowel

Nergenshebje
hetgevoel dat je
naar werk kijkt
dat bijnaeen



eeuwoudis

in beeldend werk als in poézie.
Arp voelde zich aangetrokken tot
het dadaisme en het surrealisme,
stromingen die hun publiek
graag op het verkeerde been zet-
ten.

Ook in het werk van Arp ligt
niets vast: het kan alles worden
en alles zijn, al naar gelang de
stemming van de kijker. Juist
daardoor blijfje kijken, want het
werk van Arp loopt met je mee,
als een vriendelijk hondje.

De Stijl

‘Wat daarbij opvalt, is hoe tijdloos
en frishet werk van Jean Arp is.
Nergens heb je het gevoel dat je
naar werk kijkt dat bijna een
eeuw geleden werd gemaakt. Arp
was een tijdgenoot van veel
spraakmakende kunststromin-
gen uit het begin van de vorige
eeuw. Hij werkte onder andere
nauw samen met Theo van Does-

burg, oprichter van De Stijl. Sa-
men decoreerden ze een etablis-
sement in Straatsburg, waar het
Kroller-Miiller Museum extra
aandachtaan besteedt.

Hoewel De Stijl als inspiratie-
bron nog steeds relevant is, ook
voor de 21ste eeuw, kun je niet
stellen dat De Stijl tijdloos is. De
Stijl is gebonden aan een bepaald
tijdperk en aan bepaalde opvat-
tingen over wat kunst moet zijn.
Arpliet zich niet leiden door de
mode van de tijd. Vaak liet hij het
toeval toe in zijn werk. Dan
strooide hij uitgescheurde stukjes
papier op een vel karton en plakte
ze vast waar ze vielen. Ook zijn
gedichten bestonden soms uit
snippers tekst, die hij willekeurig
aan elkaar plakte.

Arp zei ooit over kunst: ‘Kunst

is een vrucht die groeitin de
mens, als een vrucht aan een
plant of een kind in de moeder-

schoot.” De kunstenaar Arp
maakte het, maar het moest eruit
zien alsof Moeder Natuur zelf het
had geschapen. Dat principe is
Arpzijn leven lang trouw geble-
ven. Dat heeft zijn werk ook tijd-
loos gemaakt. ‘De natuur’ bestaat
immers al honderden miljoenen
jaren op onze aarde en zal waar-
schijnlijk nog miljoenen jaren
doorgaan met groeien en bloeien.
Zoals een goudkleurige Wolken-
herder ook over 100 jaar nog ver-
rukte kinderen naar zich toetrekt,
die het beeld willen vastpakken
en aaien.

m Arp, The Poetry of Forms, van
20 mei tot en met 17 september,
Kroller-Miller Museum, Hout-
kampweg 6 in Otterlo, dinsdag
tot en met zondag 10.00 tot

17.00 uur (beeldentuin is geopend
tot 16.30 uur).

Meer info: krollermuller.nl
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A ‘Wolkenherder’ (1953).
FOTOMARJON GEMMEKE



<« Overzicht van de tentoon-
stelling met van links naar
rechts: ‘Composition statique’
(1915), ‘La Siréne’ (1942),
‘Fleur-marteau. Formes terre-
stres’ (1916-1917) en ‘Plante-
marteau. Formes terrestres’
(1916-1917/1961).
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